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Operatie Anubis

‘Viva la muerte! was de strjdleuze van de legionarios africanistas, die Franco steunden in zijn opstand tegen de
Spaanse volksfrontregering van 1936. Ze stonden bekend om de sadistische gruwelijkheden die ze op hun
moordende tocht door Spanje begingen om de verkozen regering omver te werpen en hadden het gemunt op
het ‘anti-Spanje’ van communisten, Basken en Catalanen. Is het echt een toeval dat de Spaanse regering Rajoy
anno 2017 de golf van politionele repressie en gerechtelijke vervolging jegens de Catalanen en hun instellingen

de codenaam ‘operatie Anubis’ heeft gegeven, de naam van de Egyptische god van de dood?

In de aanloop van het ‘onwettelijke’ referendum over Catalaanse onathankeljkheid heeft de Spaanse regering
Catalaanse politici in vervolging gesteld, de Catalaanse rekeningen onder curatele geplaatst, het bevel over de
Ca-talaanse politie overgenomen, webstekken offline gehaald, persorganen geintimideerd, kiesbiljetten in
beslag ge-nomen, Catalaanse ambtenaren gearresteerd.

Al die drastische maatregelen hebben niet kunnen beletten dat de Catalaanse burgers, met
bewonderenswaardige vastberadenheid, hun recht op zelfbeschikking hebben gebruikt om te gaan stemmen.
Ze hebben zich blootgesteld aan brutaal politiegeweld, waarvan de schokkende beelden de wereld zin
rondgegaan, en toch hebben meer dan twee miljoen Catalanen hun stem voor onathankelijjkheid uitgebracht.
70 heeft Cataloni€, aldus minister-president Carles Puigdemont, “het recht verworven een onathankeljke

republiek te worden *.

Terwyl de wereld geschokt toekeek, hebben de Spaanse autoriteiten tot en met de koning zelf, het optreden
van de politie, waarby 893 gewonden vielen, gebilljkt en de opstandige burgers en politici van Catalonié
berispt. De weg ligt open naar de toepassing van grondwetsartikel 155, dat de Catalaanse zelfstandigheid kan
ontmantelen. Slechts onder druk van buitenaf is er lets gekomen dat als een soort verontschuldiging zou
kunnen doorgaan bij monde van de vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonié. Toch verzekeren
de EU-nstanties Rajoy van hun ‘vertrouwen in zijn wijsheid’ en kenneljk onvoorwaardelijke steun aan het

Spaans grondwetteljk kader.

De Catalaanse minister-president werd onder zware druk gezet en heeft voor de ogen van de wereldpers een
ul-tiem gebaar gesteld door de onafhankeljkheid op te schorten om alsnog een dialoog met Spanje mogelijk te
ma-ken. Hy had nochtans een mandaat om ondubbelzinnig de onafhankeljkheid uit te roepen. Maar de
Spaanse regering heeft vervolgens de repressie alleen nog opgevoerd en heeft nu twee leidinggevende fhiguren
uit de bur-gerbeweging voor onathankelijkheid in de gevangenis gegooid : Jordi Sdnchez, voorzitter van de
Assembleia Nacional Catalana en Jordi Cuixart, voorzitter van Omunium Cultural, die de jongste jaren de

indrukwekkende betogingen met mil-joenen deelnemers voor onathankeljkheid organiseerden.

Het 1s tekenend dat de Catalanen berecht worden door de Audiencia Nacional, de rechtbank in Madrd die
ook de Baskische ‘terroristen’ berecht, en waarvan het geweten 1s dat ze in éénspraak met de Spaanse regering
handelt. De scheiding der machten is flinterdun.

Terwyl in Spanje de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en het recht op zelfbeschikking
wordt geschonden, bljft Europa vasthouden aan Spamjes grondwettelijke territoriale eenheid. Zelfs de Ierse
regering wil niet tornen aan de territoriale integriteit van Spanje. En dat voor een land dat tot voor kort zelf een

terrioriale claim legde op het grondgebied van een andere staat. Er is toch nog één lichtpuntje : het parlement
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